
 

 

 

 
 

   
 

Nieuwsbrief 26 september - 3 oktober 2025 

 
 

Kerkdiensten 
 
Zondag 28 september 9.30 uur ds. Bettelies Westerbeek, Den Haag 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Libanon 2. Kerk  
 

Komende diensten 
Zondag 5 oktober 9.30 uur pastor Ditte Mostert-Bok 
Zondag 12 oktober 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn. Viering Heilig 

Avondmaal 
 

Van de diaconie 
 

Collecte Werelddiaconaat 
 

Libanon: Eigen bedrijfje biedt Libanezen inkomen en hoop 
 

Geef jongeren in Libanon een toekomst 
 De economische crisis in Libanon treft jongeren hard. Door de hoge werkloosheid zien 
velen geen andere mogelijkheid dan hun land te verlaten, op zoek naar werk en 

zekerheid elders. Kerk in Actie wil hen helpen om een toekomst op te bouwen in hun 
eigen land. Samen met de partnerorganisatie Lutheran World Relief ondersteunt Kerk 

in Actie jongeren met vaktrainingen en kleine leningen. Zo kunnen zij een eigen bedrijf 
starten of uitbreiden en krijgen ook anderen kans op werk. Petra bouwde bijvoorbeeld 
een gastenverblijf bij haar boerderij en ontvangt nu toeristen. Georges kon een 

vrachtwagentje kopen om zijn landbouwproducten zelf naar de markt te brengen. Hij 
bespaart nu kosten, betaalt zijn personeel op tijd en biedt in het oogstseizoen zelfs 

extra banen aan. 
Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie jongeren in Libanon aan 
perspectief. Help je mee? Geef in de collecte of maak je gift over via NL89 ABNA 

0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat – Jongeren Libanon’. 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 
 
De tweede collecte is bestemd voor onze kerk, de 

Lichtbron. Beide collectes van harte aanbevolen! Geef 
uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de 

kerk, of op het rekeningnummer van de diaconie: 
NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. Werelddiaconaat- 
Jongeren in Libanon en voor de kerk op:  

NL85 RABO 0368 1024 67.  
Dank u wel!  

 
 
 

 
 
 



 

 

Koffieochtend Diaconie/ZWO 
Graag willen we u bij deze uitnodigen voor de koffieochtend georganiseerd door de Diaconie van de 
Lichtbron. 
U bent van harte welkom op woensdag 15 oktober a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.  
We beginnen met een kopje koffie en drinken daarna met elkaar een glaasje fris of een borreltje. We 
kunnen uitgebreid met elkaar (bij) praten en van gedachten wisselen. 
We hebben Pieter Immerzeel uitgenodigd. Hij vertelt over het werk van SHHO. 
De Stichting Hulp Hongarije-Oekranie is een ’s Gravenzandse stichting die zich 
al vele jaren in Oekraine bezighoudt met diverse projecten voor bejaarden en de 
zwakkeren in de samenleving. 
U kunt zich voor deze ochtend opgeven via de intekenlijst in de kerk of via 
diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Maar gewoon binnen wandelen mag ook……. 
We hopen dat u er bij bent…. 
 
Schilderijen in de kerkzaal 
Komende maanden zijn aan de lange wand in onze kerk vier schilderijen van Joki Harms te zien. Joki 
heeft haar inspiratie voor deze doeken ook verwoord. Deze en komende weken per doek een toelichting 
van haar met een afbeelding van een schilderij. De complete tekst van alle doeken zijn in de kerk 
aanwezig. 
Ed van der Schoor 
 

Project Maria’s 
Voor het project Maria’s heb ik vier 
schilderijen gemaakt. Het duurde 

deze keer wel enige tijd voordat ik 
inspiratie kreeg. Dat is altijd een wat 

ongrijpbaar proces. Wat wil ik 
maken, welke beelden komen er in 

mij op, en ook: wat wil ik niet 
maken. Er is immers al zo veel 
geschilderd en gebeeldhouwd over 

bijbelverhalen. En vooral Maria, de 
moeder van Jezus,  

is oneindig vaak verbeeld. Wat kan 
en wil ik daar aan toevoegen. 
 

Dit proces heeft uiteindelijk geleid 
tot 4 schilderijen. Ik hoop natuurlijk 

dat u allen daar plezier aan zult 
beleven. 
 

Ik zal hieronder kort weergeven wat 
u te zien zult krijgen. 

 
1. De Pieta’s 
In het klooster in Wittem (Zuid 

Limburg) zag ik in de kruisweg een 
schilderij van de kruisafname. Dat 

inspireerde met tot het maken van 
een groot doek met 2 piëta’s. Ik heb 
het in de huidige tijd geplaatst. Het 

is een rauw beeld geworden, misschien niet fijn om naar te kijken, maar ik moest het 
zo maken. 

Joki Harms 
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Van uw voorganger 
Psalm 139: Heer u doorgrondt en kent mij en U bent altijd bij mij. 

 

 
 
Vorige week mocht ik in Naaldwijk een uitvaartdienst van een vroegere pastorant 

leiden. Het werd een echte dankdienst. De overledene had zelf alle liederen en de tekst 
voor de overdenking gekozen. Ontroerend. En prijzenswaardig om ook deze emotionele 

zaken geregeld te hebben. 
Voor haar was het geloof bepalend geweest in haar leven. Zij wist zich gezien door 
God, dag en nacht, in vreugde en verdriet. Zij gunde dit ‘’gezien zijn’’ aan iedereen. En 

vol van de  Geest stapte ze, toen ze nog kon, op de fiets en bezocht ze anderen om dit 
goede nieuws door te geven. 

In de vorige nieuwsbrief werd er aandacht besteed aan het Alzheimer Café in 
Naaldwijk. Heel goed dat dit er is. Wij mensen hebben de neiging om onze medemens 
die lijdt aan dementie bijvoorbeeld, af te serveren. Gewoon omdat we niet weten hoe 

ermee om te gaan. Vaak wordt er gezegd: ‘’Hij/zij is dement’’. Raar eigenlijk. Je zegt 
toch ook niet: ‘’Hij/zij is kanker’’. Je lijdt er aan, maar je bent nog steeds een mens, die 

liefdevolle aandacht nodig heeft. En als we in de laatste fase van de dementie iemand 
voor ons gevoel niet meer kunnen bereiken, (maar dat weet je nooit zeker, dus blijf 
gepaste aandacht geven) de Heer, onze God, kan er altijd bij. En vergeet trouwens ook 

de mantelzorgers niet. Zij hebben het zwaar. Ze verzorgen een geliefde en 
tegelijkertijd rouwen ze om het verlies van de persoon zoals die voor de ziekte was.  

Ook vanaf mijn werkplek denk ik aan al die families die hier mee te maken hebben. 
God ziet jullie en is bij jullie, tot troost en sterkte.  

Ditte Mostert-Bok 
 
 

Agenda 
26 september 20.00 uur  Popmuziek op het kerkorgel door Peter Dingemanse  

7 oktober 10.00 uur gesprekskring in De Lichtbron 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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